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Dag tot dag schema

Vervoer Route Overnachting

1 Vliegtuig Vliegtuig Vertrek Vliegtuig

2 Transfer Transfer Aankomst Chengdu Chengdu

3 Transfer Chengdu Chengdu

4 Bus Bus Chengdu - Dazu Dazu

5 Bus Bus Dazu - Yaoba - Shunan Zhuhai Shunan Zhuhai

6 Bus Bus Shunan Zhuhai - Lizhuang Lizhuang

7 Bus Bus Lizhuang - Leshan - Emeishan Emeishan

8 Bus Emeishan Emeishan

9 Bus Bus Emeishan - Luding-brug - Kangding Kangding

10 Bus Bus Kangding – Mugecuo NP – Xinduqiao Xinduqiao

11 Bus Bus Xinduqiao – Tagong Tagong

12 Bus Tagong Tagong

13 Bus Bus Tagong – Danba Danba

14 Bus Danba / Tibetaanse dorpjes Jiaju, Zhonglu en
Suopo

Danba

15 Bus Bus Danba – Maerkang Maerkang

16 Bus Bus Maerkang – Heishui / Dagu Glacier NP Heishui / Dagu Glacier
NP

17 Bus Bus Heishui / Dagu Glacier NP – Ruoergai Ruoergai

18 Bus Bus Ruoergai – Jiuzhaigou Jiuzhaigou

19 Bus Jiuzhaigou Jiuzhaigou

20 Bus Bus Jiuzhaigou – Huanglong – Songpan
(Chuanzhusi)

Songpan (Chuanzhusi)

21 Bus Bus Songpan (Chuanzhusi) – Wenchuan Wenchuan

22 Bus Bus Wenchuan – Siguniang Shan Siguniang Shan

23 Bus Siguniang Shan Siguniang Shan

24 Bus Bus Siguniang Shan – Dujiangyan – Chengdu Chengdu

25 Transfer,
Vliegtuig

Transfer,
Vliegtuig

Vertrek Chengdu Vliegtuig
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26 Vliegtuig Vliegtuig Aankomst Aankomst

Vervoer Route Overnachting
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Dag 1 Vertrek
Vandaag vlieg je naar de Chinese stad Chengdu en start
jouw reis door de fantastische provincie Sichuan. 

ECHT OP REIS TIP
Local Impact Score
Voor elke reis streven we naar een minimale impact op het
klimaat en een maximale positieve impact op de lokale
omgeving. Om inzichtelijk te maken welk deel van onze
uitgaven en de uitgaven van onze reizigers bij de lokale
gemeenschap terecht komt, hebben wij een Local Impact
Score ontwikkeld. De Local Impact Score van deze reis is: 56
Lees meer over de Local Impact Score.

Dag 2 Aankomst Chengdu
Na aankomst op de luchthaven heb je een transfer van het
vliegveld naar je hotel. Chengdu is de hoofdstad van
Sichuan, de vruchtbaarste provincie van China. In het oude
deel van Chengdu vind je traditionele woningen van twee
houten verdiepinkjes, naast communistische flatgebouwen
van vijf etages en daar weer bovenuit stekend,
hypermoderne wolkenkrabbers met gekleurd spiegelglas. 

ECHT OP REIS TIP
Eet je lokaal? 
Ontdek je op reis graag de lokale keuken? Lokale producten
zijn duurzamer, omdat ze geen hele wereldreis hebben
gemaakt. Minder kilometers betekenen minder CO₂-uitstoot
en een schonere omgeving. Bovendien ondersteun je met het
kopen van lokale producten de plaatselijke economie. Een
win-win situatie!

Chengdu is dé plaats om te genieten van de beroemde
pittige Sichuan-keuken met gerechten als Oma's tahoe kip
met cashewnoten, aubergine met knoflook en zuurhete soep.
Kies bijvoorbeeld voor 'hotpot', een soort fondue waarbij je
allerlei stukjes vlees en groenten in bouillon gooit en die er
weer uitvist als het gaar is. Erg lekker! 
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Dag 3 Chengdu
Vrije dag. Er is genoeg te doen en te zien in Chengdu! Op het
centrale Tian Fu plein staat nog een enorm beeld van
Mao. Een bezoek aan de Wenshu tempel is zeker de moeite
waard. Veel Chinezen komen hier om te bidden. In het
People’s Park vinden veel activiteiten plaats. Zingen, dansen,
kaarten, sporten... En er is vaak een huwelijksmarkt. Ga ook
lekker thee drinken in de prachtige theetuin. 

In de avond kun je optioneel naar de Sichuan Opera. Het is
een show met gevarieerd variété: Chinese opera,
muzikanten, clowns, een act met razendsnelle
maskerwisselingen, een schimmenspel en marionetten. 

ECHT OP REIS TIP
Vakantie in China
De vakantiedagen van de inwoners van China concentreren
zich rond drie periodes. Allereerst rond Chinees Nieuwjaar
(januari of februari). De exacte week verschilt ieder jaar
omdat de Chinese jaartelling gebaseerd is op de stand van de
maan. Ook in het voorjaar zijn de Chinezen massaal vrij op
May Day en de dagen daar omheen (Golden Week), dit valt
van eind april tot begin mei. De laatste periode is rond de
nationale feestdag op 1 oktober, dus de eerste week van
oktober. 

Tijdens vakantieperiodes staat familie centraal en omdat
China een groot land is, hebben mensen tijd nodig om naar
hun familie te kunnen reizen. Veel Chinezen maken tijdens
deze drie vakantieperiodes dan ook van de gelegenheid
gebruik om te reizen. Een klein deel van die Chinese reizigers
gaat naar het buitenland, een groot deel blijft in eigen land om
de binnenlandse toeristische trekpleisters te bezoeken.
Treinen en luchthavens, maar ook bezienswaardigheden, zijn
dan bijzonder druk en hectisch. Houd daar rekening mee!
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Dag 4 Chengdu - Dazu
Je bezoekt de Baodingshan Rock Carvings. Een prachtige
historische en heilige plek in Dazu. Over een lengte van 750
meter zie je 10.000 boeddhistische beelden waaronder een
31 meter liggende Boeddha en een “Wheel of life”. De
prachtige Boeddhabeelden behoren tot de best bewaarde van
heel China. In hun kleurgebruik en verfijning zijn ze ongekend.
De eerste sculpturen stammen uit 650 na Christus, de tijd
van de vroege Tang-dynastie. Vanwege hun esthetische
kwaliteit en hun rijke diversiteit zijn de sculpturen tot
Werelderfgoed verklaard.

Wat opvalt is dat je bij de vergeten grotten van Dazu
nauwelijks westerlingen tegenkomt. Ongetwijfeld word je
gevraagd om te poseren voor een groepsfoto of selfie, samen
met Chinese toeristen.
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Dag 5 Dazu - Yaoba - Shunan Zhuhai
Onderweg naar de Shunan Zee van Bamboe maak je een
stop in het fotogenieke dorpje Yaoba, in het diepe zuiden
van de provincie Sichuan. Een authentiek dorp met in het
oude gedeelte nog originele Chinese architectuur. Je ziet
hier onder andere hoe van sojabonen sojasaus wordt
gemaakt. Pittoresk Yaoba wordt ook wel gebruikt als
filmlokatie.

In het begin van de middag kom je aan bij de Zee van
Bamboe en kun je een eerste wandeling maken op je
rondreis door Sichuan. Vanwege de mooie natuur is het
bamboebos al vanouds een bezienswaardigheid. Er groeien
wel 58 soorten bamboe! 

ECHT OP REIS TIP
Eten met stokjes
Eet je voor het eerst met stokjes? Je merkt het vanzelf, het
went snel! Het hanteren van eetstokjes (chopsticks) wordt in
veel Aziatische landen beschouwd als een kunstvorm. Het
correcte gebruik van de stokjes is een teken van goede
manieren en respect voor het voedsel. Ook helpt het bij het
behouden van de natuurlijke smaak en textuur van voedsel.

Wat leren over de etiquette? Je houdt je eetstokjes vast als je
eet in China en laat ze nooit rondslingeren op tafel. Je roert er
niet mee door je eten en al helemaal niet door een
serveerschaal. Voor de Chinese chef is het een belediging als
je je stokjes verkeerd gebruikt.

Zoek een leuk restaurant, waar je (net als in de rest van
China) met stokjes eet. Als je dit met een groepje doet kun je
verschillende gerechten bestellen, die op een draaiplateau
worden geplaatst. Je kunt op die manier van alles wat
proeven. Soep wordt als laatste gegeten, daarmee 'vul je de
gaatjes'. Eten hoeft in China niet duur te zijn.
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Dag 6 Shunan Zhuhai - Lizhuang
Ook vandaag heb je nog tijd om de Shunan Zee van
Bamboe te bezoeken. Dit uitgestrekte gebied is beroemd om
zijn uitgestrekte bamboebossen die zich uitstrekken over
ongeveer 44 km². Via een lange kabelbaan over het
bamboebos krijg je een goed beeld van de omvang. In het
park tref je ook diverse tempels. Wil je naar de
Drakentempel, dan bereik je deze na 491 traptreden.

In de loop van de middag vertrek je naar het plaatsje
Lizhuang, aan de machtige Yangtse rivier. In Lizhuang tref je
een sfeervol “ancient town” met houten huizen, een oude
universiteit, diverse mooie tempels en vroegere paleizen. De
smalle straatjes zijn het leukste, evenals de authentieke
tafereeltjes. Van leuke winkeltjes en restaurants tot een
brouwerij.

Dag 7 Lizhuang - Leshan - Emeishan
In de ochtend kom je aan bij Leshan, waar je een bezoek
brengt aan het grootste steengehouwen Boeddhabeeld
ter wereld. 71 meter hoog en gemaakt om te waken over het
onstuimige water van de samenkomst van drie rivieren! Je
overnacht in Emeishan.
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Dag 8 Emeishan
Geniet vandaag tijdens je Sichuan rondreis een volledige dag
van Emeishan ('Opgetrokken Wenkbrauwen Berg'), een van
de vier boeddhistische heilige bergen in China. Erkend
als natuurlijk werelderfgoed vanwege het prachtige
landschap met de sneeuwgetopte pieken, groene bossen,
watervallen, grotten en de boeddhistische heiligdommen. Via
een wandeling en een kabelbaan kun je naar de top van de
berg (Jinding 3077 meter). Hier ligt een sfeervol
tempelcomplex dat veel pelgrims trekt. De bekendste
bezienswaardigheid is het grote gouden beeld van Puxian
(de bodhisattva Samanthabhadra) op een olifant. De
Wannian tempel is eveneens een bezoek waard. Een
kabelbaan helpt ook hier om je bezoek te vergemakkelijken. 

ECHT OP REIS TIP
'Meet the locals’
Als je je inleest in de geschiedenis, politiek en cultuur van het
land maakt dat het contact met de lokale bevolking een stuk
makkelijker (en leuker!). Draag gepaste kleding waarbij je
respect toont voor de lokale gebruiken en bevolking. Leer ook
een paar woorden in de taal van het land, je zult zien hoe
makkelijk je contact maakt!
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Dag 9 Emeishan - Luding-brug - Kangding
Je reist verder naar het westen van Sichuan. Onderweg
naar Kangding maak je een stop in Luding. Historisch gezien
is Luding erg belangrijk geweest voor de totstandkoming van
het huidige China. De Luding Brug op 1310 meter hoogte
overspant al sinds 1701 tijdens de Qing-dynastie de 100
meter brede Dadu-rivier. Het is een hangbrug met dikke
ijzeren kettingen en loopplanken. Tijdens de Lange Mars in
1935 moesten de communistische troepen de Dadu
oversteken en hadden daarvoor niet genoeg boten. De brug
was daarom essentieel. Het Vierde Regiment van het Rode
Leger onder leiding van Lin Biao kreeg de opdracht de brug te
veroveren.

In Kangding, oftewel Darbo, op een hoogte van 2560 meter
overnacht je. Boven de stad torent de berg Gonggashan
(Minya Konka, 7556 meter) uit. Kangding is de hoofdstad van
de Ganzi (Garze) Tibetaanse Autonome Prefectuur.
Kangding is eeuwenlang de ontmoetingsplaats geweest van
Tibet en China voor de handel. In de avond hoor je op het
centrale plein de muziek van verre en zie je veel Tibetanen
dansen. Je bent welkom om mee te doen. 

ECHT OP REIS TIP
Verklein je plastic voetafdruk!
Wist je dat jij gemakkelijk de stijging van plastic afval kunt
verminderen? Neem bijvoorbeeld je eigen hervulbare fles of
herbruikbare tas mee op reis! Ook door “nee” te zeggen
tegen plastic flesjes, tasjes, rietjes en aangeboden
verzorgingsproducten in hotels draag jij bij aan het
verminderen van plastic afval en help je mee aan een
schonere wereld! We.Feel.Responsible.

 09-234 13 11   info@koningaap.be   https://koningaap.be

10

 

 



Dag 10 Kangding – Mugecuo NP – Xinduqiao
In de ochtend heb je nog tijd om een klooster in Kangding te
bezoeken. Daarna vertrek je op deze China rondreis naar het
Mugecuo Nationaal Park, op circa 20 km van Kangding. Het
park beslaat ongeveer 300 km² en bestaat uit meren en
watervallen, weelderige bossen, geurende bloemen en
unieke pieken. Met de sightseeing bus bezoek je enkele
mooie plaatsen.

Tijd voor een wandeling! Bij een meer op 3780 meter start
onze wandeling naar beneden. Via andere meertjes en
watervallen daal je af. Na dit bezoek reis je verder via een
prachtige route met hoge passen en vergezichten naar
naar onze slaapplaats Xinduqiao (circa 3400 meter).
Onderweg zie de eerste graslanden met yaks. Xinduqiao
wordt ook wel de ‘Wereld van Licht en Schaduw’ en een
‘paradijs voor fotografen’ genoemd. De omgeving bestaat uit
graslanden, hellingen, stroompjes, grazend vee, pittoreske
dorpjes en forttorens. 

ECHT OP REIS TIP
Met respect mensen fotograferen
Op veel bestemmingen heb je unieke culturen en zien
mensen er voor ons vaak indrukwekkend uit. Vraag echter wel
altijd toestemming als je een foto van iemand maakt. Als je de
foto die je hebt gemaakt laat zien, krijg je vaak nog een brede
glimlach cadeau!
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Dag 11 Xinduqiao – Tagong
Je maakt een korte rit van ongeveer 80 kilometer naar
Tagong (Lhagang in het Tibetaans). Het dorp ligt op circa
3800 meter hoogte in het gebied van de Kham en is bekend
om het prachtige Lhagang klooster. In circa 700 na Christus
zijn hier de fundamenten gelegd op initiatief van de
Tibetaanse koning Songtsen Gampo. Het is een heilige
plek voor Tibetaanse pelgrims.

In de omgeving van Tagong ligt ook het enorme Muya
klooster, ook wel little Sertar genoemd. Hier vindt scholing
plaats aan de monniken. Het nonnenklooster Anni Gompa
(Zhaxi) in Jiagulong is bekend om de enorme mani muur.
Nonnen en pelgrims wandelen langs de talrijke
gebedsmolens. Daarnaast liggen de huisjes van de nonnen
mooi gelegen tegen de bergen. Proef hier vooral ook de
fantastische sfeer.

Tagong is ook bekend om de uitgebreide graslanden met veel
grazende yaks, deze vlaktes bezoek je uiteraard. De streek
rond Tagong wordt wel het 'Tibetaanse Wilde Westen'
genoemd.

Dag 12 Tagong
Een vrije dag in Tagong. Geniet van het gemoedelijke dorpje
of ga wandelen in de omgeving. Met helder weer zie je op de
achtergrond de besneeuwde berg Gongga. Je
reisbegeleider kan optioneel een excursie organiseren naar
Moshi, een nationaal park op 3600 meter hoogte met
bijzondere rotsformaties. Geologisch een interessant gebied.
Ja wandelt hier dan circa 5 kilometer. Ook kun je optioneel
naar Balangshengdu op 4300 meter, een mooie plek voor de
zonsondergang. 

ECHT OP REIS TIP
Flexibiliteit loont!
Voor minder voorspelbare reizen en onbekende lokale
gebruiken is flexibiliteit de sleutel. Als je open staat voor
onverwachte ervaringen en je laat verrassen door lokale
tradities, krijg je daar een belevenis voor terug! Soms moet
van de geplande route worden afgeweken en is het beter de
reisbegeleider ruimte te geven voor spontaniteit. Door flexibel
te zijn, omarm je het avontuur en ontdek je vaak verborgen
schatten die niet in de reisomschrijving staan. Geniet van het
onbekende en laat je verrassen door de unieke charme van
deze bestemming!
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Dag 13 Tagong – Danba
Je vervolgt je rondreis door Sichuan naar het stadje Danba.
Onderweg passeer je de Bamei graslanden en maak je een
stop bij het nationale park Yala. Hier heb je tijd om via twee
mogelijke routes naar mooi gelegen meertjes aan de voet van
de 5820 meter hoge berg Yala te wandelen. De wandeling is
pittig! Mocht het je niet lukken dan kun je ook met een paard
naar boven.

Aansluitend vervolg je je route en via een forse afdaling bereik
je Danba. In deze omgeving liggen pittoreske Tibetaanse en
Qiang (Gyarong) dorpen rond de meer dan 5000 meter
hoge berg Molto, een van de vier heilige bergen voor de
Tibetanen. 

ECHT OP REIS TIP
Het perfecte plaatje
China is prachtig en fotogeniek, zeker ook door de mensen en
hun omgeving. Wil je foto’s maken? Vraag dan even
toestemming, deel de foto als dat kan, en fotografeer altijd
met respect. En vergeet vooral niet af en toe je camera weg
te leggen en echt om je heen te kijken—soms zijn de mooiste
momenten juist de beelden die je zelf opslaat!!

Kijk voor een mooie indruk van onze China rondreizen eens
op het tabblad impressies 

Dag 14 Danba / Tibetaanse dorpjes Jiaju, Zhonglu en
Suopo
Je bezoekt vandaag een aantal Tibetaanse dorpjes in de
omgeving van Danba. We beginnen in Jiaju, daarna Zhonglu
en eindigen in Suopo. Bij de dorpen staan nog diverse oude
stenen Qiang wachttorens. Ooit stonden er meer dan 5000
wachttorens in het gebied van Danba, er zijn er nu nog iets
meer dan 300 van over. De meeste zijn 100 tot 200 jaar oud.
Ze zijn vaak 20 tot 30 meter hoog, maar er zijn er ook van 60
meter. Tijdens de late Qing dynastie (1644-1911) waren er in
dit gebied vaak schermutselingen. De torens dienden dan als
vluchtplaats waar men het tot 15 dagen kon uithouden. De
omgeving leent zich goed voor wandelingen.
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