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Dag 1 Vertrek

Het is zo ver! Je Koning Aap internationale groepsreis
Namibié begint! Je vliegt vandaag naar Windhoek, de
hoofdstad van Namibi€. Afhankelijk van je vluchtschema kom
je op dag 2 in de loop van de ochtend aan op de luchthaven
van Windhoek, waar een transfer op je staat te wachten om
je naar je hotel te brengen. Omdat deze reis een
internationale groepsreis betreft, zal je je medereizigers pas
op dag 3 bij het welkomstpraatje ontmoeten.

NB. Omdat je deelneemt aan een internationale groepsreis
dien je voor onze lokale partner een Waiver
(Afstandsverklaring) te tekenen. Dit heeft te maken met
lokale regels, waarbij je onder andere verklaart een eigen
reisverzekering te hebben afgesloten. Zonder deze verklaring
is het niet mogelijk deel te nemen aan deze rondreis door
Namibié. Nadat je hebt geboekt, ontvang je deze Waiver van
ons.

ECHT OP REIS TIP

Local Impact Score

Voor elke reis streven we naar een minimale impact op het
klimaat en een maximale positieve impact op de lokale
omgeving. Om inzichtelijk te maken welk deel van onze
uitgaven en de uitgaven van onze reizigers bij de lokale
gemeenschap terecht komt, hebben wij een Local Impact
Score ontwikkeld. De Local Impact Score van deze reis is: 76

Lees meer over de Local Impact Score.

Dag 2 Aankomst Windhoek

Je komt vandaag aan in Windhoek, met ongeveer 450.000
inwoners de grootste stad van het land. Waar Afrikaanse
hoofdsteden vaak druk, luidruchtig en een tikkeltje chaotisch
kunnen overkomen, lijkt in Windhoek rust de overhand te
voeren. Moderne kantoren en Duits koloniale gebouwen
wisselen elkaar af, Afrikaanse kunst en Duitse taartjes zijn
op slechts een steenworp van elkaar verkrijgbaar en de stad
wordt ook nog eens als een van de schoonste van heel Afrika
beschouwd. Veel hoogtepunten heeft Windhoek overigens
niet, maar als begin en eindpunt van een reis is de stad
uitermate geschikt.



https://feelingresponsible.org/nl-be/local-impact-score
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Dag 3 Windhoek

Veel van je medereizigers uit verschillende landen van de
wereld komen vandaag aan in het hotel en om 14:00

uur begint de groepsreis dan ook echt. Na een eerste
kennismaking met de reisbegeleider en je medereizigers,
begin je aan een stadstour door Windhoek waarbij je onder
meer de Parliament Gardens bezoekt en bij

de Christuskirche stopt. Deze Lutherse kerk is sinds 1910 in
gebruik en de glas in lood ramen waren een gift van keizer
Wilhelm II. Je eindigt de dag in een van de bekendste
eetgelegenheden van de stad en een bezienswaardigheid op
zich: Joe’s Beerhouse. In Joe’s Beerhouse kun je kennis
maken met goed vullende gerechten uit de Namibisch-Duitse
keuken zoals gemarineerde koedoe, Bratwurst, Schnitzel
met Jdgermeistersaus en verschillende hamburgers.
Liefhebbers van bier kunnen zich tegoed doen

aan biersoorten van verschillende Namibische brouwerijen.

Dag 4 Windhoek - Namib Desert Reserve

Je laat Windhoek achter je en trekt de Namibische natuur in.
Het grootste deel van de dag zal je onderweg zijn, maar dat
betekent niet dat je niks zal zien. Je ziet hoe het landschap
telkens weer verandert, van grote, leeg lijkende vlaktes, naar
rode zandduinen en bergen. Aan het eind van de middag
bereik je het Namib Desert Reserve, een privé reservaat dat
direct naast het nog veel grotere Namib Rand Nature privé
reservaat ligt. Beide natuurgebieden worden gekenmerkt
door een grote verscheidenheid aan flora en fauna die zich
aan de barre omstandigheden van het woestijngebied hebben
aangepast.

ECHT OP REIS TIP

Wat kun jij doen?

Koning Aap werkt hard om een zo positief mogelijke impact
op zijn bestemmingen te hebben. Maar we kunnen het niet
alleen. Ben je benieuwd wat jij kunt doen om je reis
duurzamer te maken? We hebben een lijst met handige tips
samengesteld die terug te vinden is op ons
duurzaamheidsplatform FeelingResponsible.org



https://feelingresponsible.org/nl-be/blog/wat-kun-jij-doen

L 09-234 1311 = info@koningaap.be @ https://koningaap.be

' Dag 5 Namib Desert Reserve

Je dag begint goed, je wordt namelijk wakker en kijkt uit over

het eindeloze woestijngebied van het Namib Desert

| Reserve. Gelukkig blijft het niet alleen bij kijken, want je gaat

_ deze ochtend samen met een lokale gids een

4 natuurwandeling maken waarbij je veel over de omgeving
zal leren. Zo ga je op zoek naar dieren, volg je voetsporen en
legt de gids uit hoe dieren en planten er in deze barre
omstandigheden in slagen te overleven.

Op het midden van de dag, wanneer de temperatuur het
hoogst is, neem je rust. In de namiddag maak je een
jeeptocht door de woestijn en door het duingebied. De
zonsondergang is in Namibié elke dag opnieuw een
geweldige ervaring en iets om onder het genot van een
drankje van te genieten. Nadat de zon onder is gegaan rijd je
langzaam terug naar het park en met wat geluk spot je
misschien wel enkele van de nachtdieren die in dit deel van
Namibié leven zoals bijvoorbeeld de honingdas, de Kaapse
Vvos en de bruine hyena.

Dag 6 Namib Desert Reserve — Sossusvlei — Deadvlei —
Sesriem Canyon — Sossusvlei

Reizen in Afrika betekent dat je vaak vroeg uit de veren zal
moeten. Deze internationale Koning Aap groepsreis door
Namibié is daarop geen uitzondering. Het doel van je reis
vandaag zijn twee van de beroemdste bezienswaardigheden
in de Namibische woestijn: Sossusvlei en Deadvlei. In
Sossusvlei zie je de mooiste en meest gefotografeerde
duinen van het land. De rode zandduinen zijn, naar men
zegt, zelfs de hoogste zandduinen ter wereld. Je rijdt dieper
het duingebied in en krijgt uiteraard de mogelijkheid de duinen
te beklimmen. In het begin lijkt zo een beklimming makkelijk,
maar al snel merk je dat bij elke twee stappen omhoog je er
weer een naar beneden lijkt te zakken. Eenmaal boven wacht
je een fenomenaal uitzicht.

Je reist verder het duingebied door en bezoekt de Deadvlei.
Omgeven door rode zandduinen en onder een vaak
strakblauwe hemel sta je hier plots op een witte kleivlakte met
her en der gemummificeerde bomen. Al wandelend verken
je deze bijzondere plek voordat je op weg gaat naar de laatste
stop vandaag, de Sesriem Canyon. Je maakt een korte
wandeling bij deze diepe kloof, die zijn naam dankt aan het feit
dat er zes leren riemen nodig waren om water omhoog te
halen.
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Dag 7 Sossusvlei — Kuiseb Canyon — Namib Naukluft
National Park — Walvis Bay — Swakopmund

Vanuit Sossusvlei volgt een lange rit door het ruige landschap
van Namibié. De eindeloze leegtes gaan over in droog
berglandschap. Je steekt de Kuiseb Pass over, met zijn 900
meter een van de hoogste wegen van het land en maakt
fotostops bij de Kuiseb Canyon. Na nog een tijd door het
kenmerkende Namibische landschap te hebben gereden,
kom je aan bij de havenplaats Walvis Bay. Wanneer het
zomer is in Namibié, verzamelen zich tienduizenden
flamingo’s bij de lagune van dit stadje. Misschien heb je geluk
en zie je tijldens jouw Koning Aap reis door Namibié hoe
flamingo’s en pelikanen zich tegoed doen aan de
voedselrijke wateren.

Vanuit Walvis Bay is het nog maar een klein stukje rijden naar
je eindbestemming voor vandaag. Na een reisdag waarbij je
voornamelijk door desolaat gebied bent getrokken, is het fijn
weer te kunnen genieten van het stadse leven. En wat voor
stad! Swakopmund ligt aan de Atlantische Oceaan en is
omringd door woestijn. Dat Swakopmund door Duitsers
gesticht is, is nog altijd goed zichtbaar in het centrum van de
stad, waar jugendstil architectuur goed bewaard is gebleven.

Een mooie plek om je dag af te sluiten is bij de pier van
Swakopmund. Na een jarenlange renovatie is de uit 1905
stammende pier in 2010 voor het publiek geopend en
sindsdien een van de geliefdste plekjes van de stad. Je vindt
er naast een prachtige zonsondergang verschillende
restaurantjes waar verse vis en oesters worden
geserveerd.
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Dag 8 Swakopmund

Vrije dag. Swakopmund is in 1892 gesticht als Duitse
garnizoensstad. Het nabijgelegen Walvis Bay had een betere
ligging, maar was een Britse enclave binnen Duits Namibié.
Om toch over een eigen haven te kunnen beschikken,
besloten de Duitsers Swakopmund te stichten. In het
centrum vind je enkele iconische gebouwen uit de begintijd
van de stad, zoals het Woermannhaus en het voormalige
treinstation. Wil je meer te weten komen over de
geschiedenis van Swakopmund, dan is het Swakopmund
Museum een interessante plek om te bezoeken. De Duitse
invioeden in Swakopmund beperken zich overigens niet tot
architectuur. Er zijn verschillende eet- en drinkgelegenheden
waar je terecht kunt voor Duits witbier, Duitse taarten,
worsten en nog veel meer.

Doordat Swakopmund is omgeven door natuurschoon, is de
stad een ideale uitvalsbasis om de omgeving te verkennen.
De optionele dolfijnentocht is een leuke ervaring, waarbij je
niet alleen dolfijnen maar ook pelsrobben en soms zelf
walvissen kunt spotten. Wil je liever de woestijn verkennen,
dan kan dat op verschillende manieren waaronder op een
Sand Board, met quad bikes of samen met een gids om op
zoek te gaan naar de kleinste bewoners van de woestijn.
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Dag 9 Swakopmund — Skeleton Coast — Cape Cross —
Spitzkoppe

Tijd om Swakopmund achter je te laten en naar het noorden
te reizen. Je volgt de Skeleton Coast, het ruige kustgebied
aan de Atlantische Oceaan. Er bestaan verschillende
verhalen over hoe de kust aan zijn naam komt. Zo zou het
strand lang geleden bezaaid zijn geweest met de beenderen
van walvissen. Een andere verklaring is dat de
omstandigheden van deze kust zo verraderlijk zijn, dat
zeemannen die aan land kwamen, vaak niet meer door de
branding heen geraakten om terug naar hun schip te varen.
Wanneer ze vervolgens de duinen beklommen, kwamen ze
erachter dat er alleen maar woestijn landinwaarts lag.
Ongeacht welk verhaal waar is, de kust die vanuit Namibié
helemaal tot in Angola reikt, wordt als een van de gevaarlijkste
ter wereld gezien. Onderweg naar het noorden is de kans
groot dat je scheepswrakken op het strand ziet liggen. Bij
Cape Cross tref je enorme aantallen pelsrobben. Vooral
tijdens het paarseizoen dat in november en december valt, is
het er enorm druk wanneer meer dan 200.000 pelsrobben
samenkomen.

Van Cape Cross trek je het binnenland in en reis je dwars
door woestijngebied naar Spitzkoppe, een verzameling
granieten pieken en bizarre rotsformaties in de Namib
woestijn. De pieken zijn meer dan 120 miljoen jaar oud en de
hoogste piek is maar liefst 1728 meter hoog.

Dag 10 Spitzkoppe - Brandberg

Het gebied waar je gister en vandaag door reist

heet Damaraland. De regio dankt zijn naam aan de taal die er
door de lokale bevolking wordt gesproken, het Damara. Dit
gebied wordt zelfs in Namibié als ruig gezien. In de
zomermaanden stijgt de temperatuur vaak boven de 40
graden Celsius en een jaar zonder regenval is heel gewoon.
In Damaraland zie je dan ook vooral rotsen en woestijn. Toch
zijn verschillende planten en dieren er in geslaagd om zich
aan deze zware leefomstandigheden aan te passen, zoals
de woestijnolifant en de woestijnleeuw. Mocht je een van
beide spotten, dan mag je van geluk spreken. Beide
diersoorten komen nog maar in heel kleine aantallen voor.
Vanuit Spitzkoppe reis je verder naar de Brandberg, de
hoogste berg van heel Namibié. De Brandberg herbergt een
verzameling van tussen de 2000 en 5000 jaar oude
rotstekeningen van dieren en jagers. Het bekendste is de
tekening van de ‘Witte Dame’ een figuur waarvan eerst werd
gedacht dat het een vrouw was, maar later werd ontdekt dat
het een sjamaan is.
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Dag 11 Brandberg — Etosha Nationaal Park

Vandaag reis je naar het wereldberoemde Etosha Nationaal
Park, voor velen het hoogtepunt van de reis. Etosha betekent
zoiets als ‘de grote, witte plek’ en vooral in de Namibische
wintermaanden laat het zich makkelijk raden hoe men ooit
aan deze naam is gekomen.

In het nationaal park wordt het landschap gedomineerd door
een zoutpan die zo groot is dat het vanuit de ruimte zichtbaar
is. Van grofweg juni tot en met september lijkt alles in Etosha
dor te zijn en te zijn bedekt onder een witte laag stof. In deze
onwaarschijnlijke omgeving trekken onder meer neushoorns,
olifanten, zebra’s en koedoes rond. Bij de waterplaatsen die
verspreid door het park liggen, komen al deze dieren samen
om te drinken. Je maakt vandaag en morgen game drives
door het park.

Dag 12 Etosha Nationaal Park

Ook vandaag trek je erop uit in het Etosha Nationaal Park.
Bezoek je Etosha in de Namibische zomermaanden, van
oktober tot en met maart, dan wacht je een heel ander
landschap. Regenbuien veranderen het dorre landschap in
een groene vlakte vol leven. Dit is de tijd van het jaar dat
jonge dieren worden geboren en trekvogels vanuit Europa in
het nationaal park verblijven. Door al het groen zal het
moeilijker zijn om dieren te spotten. Wanneer je Etosha
Nationaal Park ook bezoekt, elke game drive is anders, je
weet immers nooit welke dieren je onder welke
omstandigheden zal zien. Misschien tref je een groep
leeuwen, genietend van een zojuist gevangen prooi, een
kudde antilopen, struisvogels of een koritrap, met een
gewicht tot maar liefst 19 kilo de zwaarste vliegende vogel
van Afrika.
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Dag 13 Etosha Nationaal Park - Windhoek

Na al het moois van de afgelopen dagen, wacht je vandaag
een lange reisdag. Vanuit het Etosha Nationaal Park rijd je
terug naar Windhoek, een rit die het grootste deel van de dag
in beslag zal nemen. Aan het eind van de dag ben je weer
terug in de bewoonde wereld en kun je zelf besluiten waar je
wat wilt gaan eten en drinken.

ECHT OP REIS TIP

Omba Arts Trust

Tijdens je reis door Namibié zal je ongetwijfeld in de verleiding
komen om een mooi souvenir mee te nemen. De keus van op
het eerste gezicht ambachtelijk gemaakte producten lijkt vaak
eindeloos groot en je wilt natuurlijk voorkomen dat je een fout
souvenir koopt. Blijf daarom bijvoorbeeld weg van stenen en
kristallen uit Spitzkoppe, deze worden op milieuonvriendelijke
manier gedolven. llegale houtkap vormt een probleem in
Namibié. We raden je daarom aan geen houten producten te
kopen omdat de herkomst moeilijk te herleiden is. Wil je zeker
zijn dat jouw souvenir duurzaam geproduceerd is, neem dan
eens een kijkje naar wat bij het door de Omba Arts Trust
beheerde Namibian Craft Centre in Windhoek wordt
aangeboden. Omba is een organisatie die sinds de jaren ‘90
met ongeveer 400 kunstenaars en ambachtslieden in rurale
gebieden van Namibié samenwerkt. Veel van deze
kunstenaars en ambachtslieden zijn alleenstaande vrouwen
uit de San bevolking. Zjj zijn veelal afhankelijk van de
inkomsten die uit hun werk voor Omba voortvioeien. Dankzij
Omba kunnen zij niet alleen hun gezin onderhouden maar
blijft ook de traditionele handnijverheid bestaan. Omba
ondersteunt verder de ontwikkeling van duurzame
voedselproductie in de rurale gebieden en steunt een
herbebossingsprogramma. Wil je meer weten over de Omba
Arts Trust, klik dan hier.



https://www.omba.org.na/
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Dag 14 Vertrek Windhoek

Omdat je, afhankelijk van je definitieve vluchtschema,
vandaag in de middag of in de loop van de avond naar de
luchthaven van Windhoek zal worden gebracht, kun je
Windhoek overdag nog wat meer verkennen. Bezoek
bijvoorbeeld het Fort Alte Feste, dat oorspronkelijk
dienstdeed als hoofkwartier van de Duitse Troepen.
Tegenwoordig is het een nationaal monument en onderkomen
van het Nationaal Historisch Museum. Wil je meer te weten
komen over de onafhankelijkheidsstrijd van Namibié&, dan is
het Independence Memorial Museum dat tussen de
Christuskirche en Fort Alte Feste gelegen is, een aanrader.
Het Independence Memorial Museum is gebouwd door een
Noord-Koreaans bedrijf en de overeenkomsten met
monumenten in Noord-Korea zijn dan ook duidelijk
zichtbaar. Het oude treinstation van Windhoek is gebouwd
in Kaaps-Hollandse stijl, de bouwstijl die vooral in de
Westkaap van Zuid-Afrika te vinden is. Misschien wil je nog
wat laatste souvenirs inkopen of nog een keer de Duits-
Namibische keuken ontdekken? Daarna is het dan echt zo
ver, het moment van afscheid nemen van je internationale
medereizigers is aangebroken.

Dag 15 Aankomst

Je internationale groepsreis door Namibié zit er op. De mooie
herinneringen aan dit verrassende land zullen gelukkig nog
heel lang blijven.

ECHT OP REIS TIP

Feeling Responsible

Koning Aap streeft ernaar zijn reizen zo duurzaam mogelijk
uit te voeren. Dit doen wij onder meer door zoveel mogelijk
rechtstreeks te vliegen en over land te reizen, sociale
projecten te steunen, met lokale ondernemers samen te
werken, trainingen te geven en nog veel meer. Wil je weten
wat Koning Aap doet om de meest duurzame reisorganisatie
te worden? Kijk dan op_Feelingresponsible.org



https://feelingresponsible.org
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Aanvullende informatie

Wat is inclusief?

e internationale vluchten inclusief ruimbagage

e alle transport met comfortabele truckbus

e overnachtingen in hotels, lodges en luxe, reeds opgezette safaritenten

e onthijt op dag 2 t/m 14

e lunchopdag4t/m7en9t/m12

e dineropdag4t/m6en9t/m 12

e Engelstalige reisbegeleiding/chauffeur

e stadstour Windhoek

e desert walk Namib Desert Reserve

e desert drive Namib Desert Reserve

e 4x4 trip naar Sossusvlei en Deadvlei

e game drives in Etosha Nationaal Park

e entreegelden Namib Desert Reserve / Sossusvlei en Sesriem / Cape Cross pelsrobbenkolonie / Spitzkoppe /
Brandberg / Etosha Nationaal Park

e |uchthavenbelastingen

e brandstofheffing

e vergroeningsproject Justdiggit

Wat is exclusief?
e overige maaltijden
e optionele excursies
e visum
e overige entreegelden
o fooien
e boekings(dossier)kosten
e bijdrage calamiteitenfonds (enkel in Nederland)
e consumentenbijdrage SGR € 5,- per persoon (enkel in Nederland)
e reis- en annuleringsverzekering

Attentie
Zakgeld
200
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Excursies

Swakopmund - Dolfijnen- en Pelsrobbentocht

Aan boord van een catamaran (met toilet aan boord) vaar je naar Pelican Point, een plek waar Kaapse pelsrobben in
grote getalen samenkomen. Tijdens het varen zwemmen dolfijnen met de boot mee. Tijdens de boottocht is het niet
alleen genieten van de zee, je wordt ook voorzien van een glas champagne, verse oesters en snacks.

Inbegrepen: transfers, lichte lunch en koude drankjes
Niet inbegrepen: overige drankjes en fooi

Swakopmund - Living Desert Tour

Tijdens deze tocht trek je het duingebied in en ga je op zoek naar een verborgen wereld in dit desolate landschap. Je
merkt al snel dat er veel meer leven in de woestijn is, dan je ooit had kunnen voorstellen. Bijzondere plantsoort en
dieren hebben zich weten aan te passen aan het leven in de woestijn en met een beetje geluk spot je misschien wel
de ‘kleine vijf’: de woestijngekko, de dwergpofadder, de schopsnuithagedis, de Fitzsimons skink en de
woestijnkameleon. Deze excursie vindt alleen ’s ochtends plaats.

Duur: ongeveer 5 uur
Inbegrepen: gids, vervoer
Niet inbegrepen: snacks en drankjes, fooi

Swakopmund - Sandboarden

De zandduinen van Namibié zijn een lust voor het oog, maar wil je meer, dan kun je ’s ochtends gaan sandboarden.
Vanuit Swakopmund wordt je naar de zandduinen gebracht waar je een moeilijke keuze wacht. Ga je liggend
sandboarden of staand? Je begint met het maken van wat oefentochtjes voordat je van de hogere duinen af kunt
boarden.

De aangeven prijs geldt voor liggend sandboarden. De staande variant doet aan snowboarden denken, is ongeveer €6
duurder dan de liggende variant. Sandboarden kan alleen ’s ochtends.

Inbegrepen: vervoer, materiaal, instructeurs, lichte lunch en drankjes
Niet inbegrepen: overige snacks en drankjes, fooi

Swakopmund - Township Tour

In de townships van Swakopmund tref je alle bevolkingsgroepen van Namibi€. Samen met een lokale gids bezoek je
een township om er de mensen, het dagelijks leven en de geschiedenis te leren kennen. En omdat je een land vaak
het best leert kennen door zijn eten, ga je ook de lokale keuken proeven. Deze excursie wordt s ochtends en aan het
eind van de middag aangeboden.

Duur: ongeveer 3 uur
Inbegrepen: gids, vervoer, traditionele maaltijd, drankje
Niet inbegrepen: overige snacks en drankjes, fooi
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Informatie over het land
Namibie

Bevolking

In Namibié wonen slechts circa 2,4 miljoen inwoners. De bevolkingsdichtheid is iets meer dan twee personen per km?2.
Ter vergelijk: in Nederland wonen ongeveer 420 mensen per km?, in Belgié€ 375 inwoners per km?2. Dit lage aantal
maakt Namibié het op-één-na dunst bevolkte land ter wereld (na Mongoli€). In de hoofdstad Windhoek wonen circa
560.000 inwoners. De overige steden zijn qua aantal inwoners stukken kleiner. Zo telt Walvisbaai 62.000 en
Swakopmund 45.000 zielen.

Ethnische minderheden van Namibié: \Joor een land met zo weinig inwoners, heeft Namibié een zeer gevarieerde
bevolking. Het land kent ten minste 13 verschillende etnische minderheden, waarvan enkele nog steeds volgens hun
eeuwenoude tradities leven. De verdeling van mensen in culturele groepen ligt echter erg gevoelig in Namibié&, dit
vanwege de apartheidsgeschiedenis. De meeste inwoners noemen zichzelf dan ook het liefst Namibiérs.

De ruim één miljoen tellende Owambo (of Ovambo) stam is met 50% de grootste bevolkingsgroep van Namibié. De
Owambo zijn verdeeld over acht substammen die elk een eigen koning hebben en elk hun eigen taal spreken. Ze leven
van oorsprong in het hoge noorden van Namibi€é, maar ook in het zuiden van Angola. Tegenwoordig migreren veel
Owambo echter naar Windhoek, op zoek naar werk. Met 9% van de bevolking zijn de 162.000 Kavango qua aantal de
tweede groep. Deze mensen leven ten zuiden van de Okavangorivier, waar ze in hun levensonderhoud voorzien als
visser, herder of landbouwer. Dit slanke volk woont vaak nog in traditionele hutten.

De oorspronkelijke bewoners van Namibié zijn de San (ook Bushmen of Bosjesmannen genoemd), die in het oostelijk
deel van Namibié leven, langs de flanken van de Kalahariwoestijn. De San (slechts 3% van de bevolking) hebben hun
eigen taal die verder alleen door wat geisoleerde stammen in Oost-Afrika wordt gesproken (de 'klik' taal).

De circa 126.000 Herero (7 % van de bevolking) leven meer in het centrum van het land, ten noordoosten van
Windhoek, en zijn bekeerd tot het katholieke geloof door Duitse missionarissen. Dankzij deze laatste kenmerken de
Herero ook tegenwoordig nog door hun prachtige klederdracht, geintroduceerd door een missionarisvrouw. Met name
de theemutsachtige 'hoofddeksels' van de Herero vrouwen zijn zeer bijzonder. De Herero waren eens een belangrijk
volk, maar door de oorlog met de Duitsers, begin 20ste eeuw werd het volk gedecimeerd.

In het noorden van het land (lees ten noorden van Etosha) leven nog animistische volkeren zoals de Damara en de
Himba. De Damara (7 % van de bevolking) vormen een van de oudste bevolkingsgroepen van Namibié. Van oudsher
zijn het veehouders, hoewel ook vaststaat dat ze op kleine schaal tabak en pompoenen verbouwden. Tegenwoordig
telen de Damara mais en groenten. Oorspronkelijk leefden ze in de meer centraal gelegen gedeelten van Namibié,
maar werden daar door andere bevolkingsgroepen als de Herero verdreven. Het huidige Damaraland is in 1974 door
Zuid-Afrika tot een soort thuisland uitgeroepen. Toch leeft maar een kwart van de Damara in dit gebied. Het opvallendst
aan de Damara is hun matrilineair ingerichte samenleving.

De mooie Himba concentreren zich in de regio Kaokoveld in het noordwesten en tellen slechts zo'n 12.000 leden.
ledere familie beschikt over verschillende hutten die zijn gemaakt van takken, modder en mest. De hutten staan
verspreid over een groot gebied. Het zijn semi-nomaden en ze trekken op zoek naar weidegrond met hun kuddes
schapen, runderen en voornamelijk geiten over de woestijnsteppe. Een Himbafamilie verhuist diverse malen per jaar.
In Kaokoland zie je daardoor soms dorpen die tijdelijk zijn verlaten. Als de natuur zich heeft hersteld, komen de
mensen terug. Opmerkelijk aan de Himba is de bruinrode kleur van hun huid, haar en kleding (vaak alleen een
geitenleren rok). Deze rode kleur wordt verkregen doordat ze zich insmeren met een mengsel van rode aarde,
kruiden, boomschors en vet als bescherming tegen het woestijnklimaat. Mannen, vrouwen en kinderen dragen
kettingen, arm-, heup- en enkelbanden die gemaakt zijn van schelpen en ijzeren kralen. Een belangrijk sieraad van de
vrouwen is de ohumba, een witte schelp die aan een ketting tussen de borsten hangt. De Himba zijn in de verte familie
van de Herero.

Door de rigoureuze kolonisatie van Namibié zijn traditionele cultuuruitingen grotendeels verdwenen. De stempel die de
blanken op het land hebben gedrukt, komt overal tot uitdrukking, vooral in architectuur en ruimtelijke ordening. De paar
stadjes die Namibié rijk is, vertonen frappante gelijkenis met Duitse dorpen. De eerste blanke bewoners van Namibié
waren missionarissen en olifantenjagers. Vooral toen Namibié een Duitse kolonie werd nam het aantal blanken snel
verder toe. Plaatsen als Luderitz, Swakopmund en Windhoek groeiden uit tot belangrijke blanke vestigingsplaatsen. De
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blanke bevolkingsgroep maakt nu zo'n 7% van het totaal uit.

Cultuur

Ter voorbereiding op je reis naar Namibié is het goed je (middels internet, een reisgids of de landeninformatie op de
website van Koning Aap) in te lezen over het land dat je bezoekt. De enorme tegenstellingen van een land als Namibié
kan voor westerse reizigers een confronterende ervaring zijn. Er zijn rijke mensen met alle westerse luxe, maar een
groot deel van de bevolking leeft in voor ons primitieve omstandigheden. Ter plekke geniet je meer van je Namibié
rondreis als je je hierop instelt. Probeer niet alles vanuit een Belgische of Nederlandse bril te zien, maar verplaats je in
wat voor de lokale bevolking gewoon is. Je gaat tenslotte niet op reis om exact hetzelfde te zien en te beleven als in
Nederland en Belgié gebruikelijk is.

Namibié is over het algemeen een vrij westers land. Veel gewoontes en gebruiken komen overeen met Nederland en
Belgié. Een aantal traditionele stammen heeft echter andere gewoontes en vooral op het platteland heerst een strikte
man-vrouw verhouding. Hieronder vind je een paar cultuurverschillen tussen Nederlanders en Belgen enerzijds en
Namibiérs anderzijds.

Kleding in Namibié: Het is raadzaam je fatsoenlijk te klieden. Namibiérs doen zelf hun best om er goed gekleed en
goed verzorgd uit te zien. Men heeft weinig begrip voor westerlingen die zich te casual kleden of vieze kleren dragen.

Een hand geven in Namibié: Het op de westerse wijze een hand schudden is in Namibié ingeburgerd, en zeker
gebruikelijk onder de blanke Namibiérs. VVeel andere Namibiérs hebben een meer traditionele (extra beleefde) manier
van handen schudden. Dit gebeurt door de rechterelleboog te ondersteunen met de linkerhand of het met twee handen
schudden van andermans hand. Populair onder jonge zwarte mannen is om eerst een normale hand te geven, daarna
de hand even om elkaars duim en vervolgens weer een gewone hand.

Oogcontact in Namibié: Het is in Namibié niet zo dat iemand automatisch oogcontact met je maakt tijdens een
gesprek. Vooral kinderen en personen uit een lagere klasse slaan hun ogen neer tijdens contactmomenten, dit als
teken van respect.

Bedelen in Nambié: Waar ook ter wereld, in vooral grote steden worden toeristen benaderd door bedelaars. Naast
geld wordt in Namibié ook om snoep, zeep, pennen of een ‘cadeautje’ gevraagd. Moeilijk, je voelt je wellicht verdeeld.
Moet je nu wel of geen geld geven? Je kunt vriendelijk nee zeggen, zonder dat je iemand beledigt. De werkelijkheid
achter elke bedelaar is heel verschillend. Een enkeling bedelt inderdaad voor zijn of haar eten. Met het geven van geld
los je het probleem niet op. Je houdt een manier van inkomsten verkrijgen of een verslaving aan drugs of alcohol in
stand. Het beste kun je geld geven aan een gerenommeerde charitatieve instelling. En bedelende kinderen? Koning
Aap houdt er de regel op na kinderen nooit geld te geven (ze moeten geen win-model voor ouders worden maar naar
school kunnen), hooguit fruit of iets anders te eten. Liever geen snoep, er zijn amper tandartsen in afgelegen gebieden.

Muziek in Nambié: De eerste musici die Namibié kende waren de San, zij zongen om de dansen en
verhaalvertellingen kracht bij te zetten. Daarna volgden de Nama die een iets meer ontwikkelde muziektechniek
gebruikten, zij maakten gebruik van trommels en fluiten. De Bantu voegden hier marimba’s, kalebas ratelaars en
trompetten van dierenhoorns aan toe. Een prominente Europese contributie aan de Namibische muziek is 'het koor'. In
de koloniale periode stichtten de missionarissen religieuze koren onder de lokale bevolking. Tot op de dag van
vandaag treden school-en kerkkoren vaak op.

Volkslied van Namibié: Het volkslied heet ‘Namibia, Land of the Brave'. Dit ‘Land van de Dapperen’ verwijst
waarschijnlijk naar de strijders, die voor de onafhankelijkheid vochten. Namibié kreeg zijn onafhankelijkheid in 1990.

Algemeen: Besef voortdurend dat je als gast in een land verblijft waar men nu eenmaal andere omgangsvormen kent.
Dat is niet afwijkend, jij gedraagt je afwijkend.

Eten en drinken

De keuken van Namibié is divers. Vooral liefhebbers van vlees kunnen hun hart ophalen met een ruime keuze aan
wild, zoals springbok, gemsbok, koedoe en struisvogel. Een populaire bezigheid, met een belangrijke sociale functie,
is de ‘braar: de barbecue. Ondanks de dominantie van viees komen ook vegetariérs redelijk aan hun trekken. De
meeste restaurants serveren een of meer vegetarische gerechten.
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Het traditionele eten in Namibié: Een warme maaltijd voor de Namibiérs zelf bestaat uit miliepap, mahangosoep,
vis, rijst, lam en geit, vaak klaargemaakt in een 'potjie": een gietijzeren pot met drie korte poten, die op het vuur wordt
gezet of erboven gehangen. De Herero geven de voorkeur aan melkproducten, de San eten traditioneel wild fruit,
woestijnplanten, noten, vogeleieren en hagedissen. Overal in het land is biffong te koop. Dit is rauw rundvlees of wild
dat gedroogd en gepekeld is. Het is in allerlei varianten verkrijgbaar: soms wordt het in dikke stukken gesneden, soms
in dunnen plakjes. Het is sterk gekruid of naturel. Doordat het lang houdbaar is en niet gekoeld bewaard hoeft te
worden, is het zeer populair voor onderweg als tussendoortje.

Verrassende gerechten in Namibié: Ook de Duitse keuken wordt in ere gehouden. In een Duitse Konditorei kun je
heerlijke Apfelstrudel, Schwarzwalder Kirschtorte en frische Brétchen krijgen. En als op het menu: Sauerkraut mit
Bratwurst. Fast food geniet een steeds grotere populariteit en het is in vrijwel elk stadje mogelijk om snacks te kopen.
Langs de kust staat uiteraard veel verse vis op het menu.

Drinken in Namibié: In steden en toeristische plaatsen is vrijwel overal een breed assortiment aan frisdranken,
vruchtensappen en mineraalwater te koop, evenals koffie en thee. Water uit de kraan kun je beter niet drinken. Je kunt
Zuid-Afrikaanse wijn kopen en het bier van de Namibia Breweries in Windhoek is van prima kwaliteit. Cuca, vooral
populair in het noorden, komt oorspronkelijk uit Angola maar wordt tegenwoordig ook in Namibié gebrouwen.

Feestdagen

In Namibié worden christelijke feestdagen als Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gevierd. Naast de
christelijke feestdagen vieren de Namibiérs op nog een aantal dagen feest. Houdt op deze dagen er rekening mee dat
winkels gesloten zijn en/of een beperkte openingstijden hebben.

1 januari, 21 maart Independence Day (Onafhankelijkheidsdag), 1 mei Labour Day (Dag van de Arbeid), 4 mei
Cassinga Day (herdenking van de aanval van het Zuid-Afrikaanse leger op een viuchtelingenkamp van de
bevrijdingsbeweging Swapo in 1978), 26 mei Africa Day (viering van de oprichting van de organisatie van Afrikaanse
Eenheid in 1963), 26 augustus Maherero Day en Heroes Day (ter herinnering aan het begin van de gewapende strijd
van de Swapo tegen de Zuid-Afrikaanse overheersing in 1966), 4 november (Dag van de Eenheid), 10 december
Human Rights Day (ter herdenking van de slachtoffers van het verzet op 10 december 1959, toen de zwarte bevolking
gedwongen werd te verhuizen naar Katatura), 21 december (December Solstice), 26 december Day of Goodwill
(familiedag). Indien een feestdag op een zondag valt, is de volgende maandag een vrije dag.

Naast deze nationale feestdagen zijn er verschillende jaarlijks terugkerende lokale evenementen.

Maherero Day: Dit is dé traditionele feestdag van de Herero bevolking, jaarlijks gevierd op 26 augustus in Okahandja.
In een parade komen mannen in militaire outfits voorbij hun (plaatselijke) leiders en staan vrouwen langs de wegkant te
feesten in hun kleurrijke traditionele dracht.

Carnaval in Windhoek: Gebaseerd op de Duitse variant vieren de Namibiérs jaarlijks in maart of april hun ‘karnevar.
Het festival duurt in totaal maar liefst vier weken. Een optocht in het centrum van Windhoek (rondom Independence
Avenue) is dé climax van het festival.

Oktoberfest: Duitse immigranten brachten hun biertraditie uit Beieren mee naar Namibié€. Uiteraard is het Duitse
Oktoberfest groter, maar de sfeer in Windhoek is hetzelfde. Denk aan Duitse folklore, sport en spel, entertainment en
lekker eten en drinken, vooral enorme glazen bier. Zoals de naam al zegt: dit feest wordt jaarlijks in oktober gevierd.

Oruuano of Namibia Arts Festival: Jaarlijks in september vindt dit dans- en muziekfestival plaats nabij de Soweto
Markt in Windhoek. Namibische artiesten treden op, alle stijlen van de verschillende bevolkingsgroepen in Namibié
komen voorbij. De sfeer is gezellig.

Fooien

Niets is zo ingewikkeld als het geven van een fooi. leder land heeft zo zijn eigen gewoonten als het om het geven van
fooien gaat. In hotels en restaurants is het in Namibié gebruikelijk een fooi te geven. Wanneer de bediening niet is
inbegrepen kun je uitgaan van 10%. Ook chauffeurs van taxi's en busjes, gidsen en mensen die op straat een dienst
verlenen, verwachten een fooi. Voor veel mensen die werkzaam zijn in het toerisme is een fooi niet zomaar een
extraatje, maar een onmisbare aanvulling op een laag salaris. Deze mensen zijn in veel gevallen ongeschoold of
laaggeschoold. Werk in de toeristensector is in Namibié vaak seizoensgebonden en salarissen worden alleen
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uitbetaald over de gewerkte periode. Veelal moet een hele familie van dit inkomen leven. Een fooi komt dus meestal
rechtstreeks in handen van mensen die het hard kunnen gebruiken en hun achterban profiteert mee.

De reisbegeleiders, lokale gidsen en chauffeurs die voor Koning Aap werken verwachten een fooi, mits ze hun werk
naar voldoening gedaan hebben. Een richtbedrag voor je reisbegeleider is 2 a 3 euro per reiziger per dag.

Land en landschap

De republiek Namibié heeft een opperviakte van 824.292 km?2. Daarmee is Namibié ongeveer 20 keer zo groot als
Nederland of bijna 27 keer zo groot als Belgi€. Namibié ligt in het zuidelijk deel van Afrika. De buurlanden zijn Zuid-
Afrika aan de zuidzijde (met de Oranjerivier als grens), Angola in het noorden (met deels de rivier Kunene als grens)
en Botswana aan de oostkant. In het uiterste noordoosten van Namibié ligt de Caprivi, een smalle landstrook met een
breedte van slechts 30 km. De Caprivistrook loopt 450 km oostwaarts naar een vierlandenpunt, waar Namibig,
Zimbabwe, Zambia en Botswana aan elkaar grenzen. Aan de westkant grenst Namibié aan de Atlantische Oceaan.
Windhoek is de hoofdstad van Namibié.

Landschappen van Namibié: Namibié is een land van ongekende landschappelijk schoonheid en diversiteit. Voor het
grootste deel bestaat het uit woestijnvlakte. De brede kuststrook van Namibié vormt de kurkdroge Namibwoestijn, de
oudste woestijn ter wereld. Deze woestijn loopt langs een groot deel van de Namibische kust en wordt gekenmerkt
door zijn wandelende zandduinen die ervoor zorgen dat wegen soms compleet verdwijnen. De Kalahariwoestijn
landinwaarts is een stuk groener met fijnbos en grassavanne. Ook het noorden van Namibié is vochtiger, de woestijn
maakt hier plaats voor savanne en bos. Daarnaast kent Namibié prachtige rotsformaties en de imposante Fish River
Canyon, een kloof van ongeveer 160 km lang, 27 km breed en op plaatsen wel 550 meter diep. Namibié heeft een
1572 km lange kuststrook met een verlaten zandstrand, het land staat echter niet bekend als strandbestemming.

Nationale parken in Nambié: Er zijn verschillende nationale parken waar je Afrikaans wildlife kunt ontdekken. Het
Etosha Nationaal Park is het voor safari’s het beste en meest populaire park van het land. Grote kans dat je hier op
een Namibié rondreis een scala aan Afrikaans wild zult ontdekken. Het Namib-Naukluft Nationaal Park is wellicht de
meest bekende bezienswaardigheid van het land. De zandduinen bij Sossusvlei, de canyon bij Sesriem en het visuele
spektakel Deadvlei maken onderdeel uit van dit park, must-sees op je rondreis door Namibié. Het kleine Waterberg
Plateau ligt ongeveer 200 meter verheven boven de viakte van de Kalahari in Oost-Namibié en heeft een grote
ecologische verscheidenheid. Het telt meer dan 200 verschillende vogelsoorten en een aantal zeldzame soorten kleine
antilopen. Skeleton Coast Nationaal Park staat bekend als een van ’s werelds meest verlaten nationale parken. De
meedogenloze natuur en verlatenheid van het park zorgt voor een spectaculair landschap en een sfeer die je niet snel
zal vergeten

Flora en fauna: Niet alleen in de reservaten, maar ook daarbuiten is nog veel van de oorspronkelijke planten- en
dierenwereld over. Je kunt tijdens een safari in Namibié rekenen op dieren als olifanten, giraffen, zebra's, gnoes,
buffels, springbokken, koedoes, oryxen, leeuwen, cheetahs, luipaarden, hyena's en kleine woestijndieren zoals
schorpioenen, slangen en stokstaartjes. Van de Big Five, de meest machtige vijf zoogdieren die je tijdens een safari in
Afrika kunt zien (luipaard, leeuw, olifant, neushoorn en buffel), is de neushoorn in Namibié het meest zeldzaam.
Etosha vormt een van de laatste veilige havens voor de neushoorn. Door de grote variatie in vegetatiezones zijn er
veel vogelsoorten te bewonderen zoals de struisvogel, wevertjes, rode bisschop, baardvogels en de fraai gekleurde
honingzuigertjes. Aan de kust kun je dolfijnen en zeehonden spotten. Typisch voor het Namibische landschap zijn de
karakteristieke baobabs en grillige acacia's. In de omgeving van de Victoriawatervallen vind je tropisch regenwoud
terwijl er in de Namib en Kalahariwoestijn behalve de bizarre welwitschia alleen wat dor stuikgewas te vinden is.

Religie

Religie is diepgeworteld in de Namibische cultuur. Circa 80-90% van de bevolking is christen, waarbij de Duits-
Lutherse kerk domineert. Ook is de Nederlands Hervormde Kerk groot, dat komt voort uit het feit dat Namibié tot 1990
bij Zuid-Afrika hoorde. In dat land was de Nederlands Hervormde Kerk onder de apartheid de nationale godsdienst.
Dankzij vroege missie-activiteiten is er ook een rooms-katholieke groep, voornamelijk in centraal en noord Namibié.
Deze mensen stammen af van bekeerlingen van Portugese missionarissen, die Namibié via de Portugese kolonie
Angola binnentrokken.

De meeste niet-christelijke Namibiérs, zoals de San, de Himba en sommige Herero groepen belijden het animisme.
Dit houdt naast de verering van de natuur ook de verering van voorouders in. Van de voorouders wordt geloofd wordt
dat zij niet dood zijn, maar voortleven in een andere vorm. Geesten van de voorouders zijn (via priesters en
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medicijnmannen) de boodschappers tussen de nog levende mensen en de goden. Soms worden er offers gebracht.

Door de jaren heen heeft het traditionele animisme zich vermengd met het christendom.

Taal

De officiéle voertaal in Namibié is Engels, maar lang niet iedereen spreekt het. Het Oshivambo is de taal van het oude
Ovamboland. Aangezien de Ovambo het grootste volk binnen Namibié is, spreken veel mensen deze taal. De blanke
Namibiérs spreken vooral Duits en Afrikaans.

Kliktalen in Namibié: Bijzonder in Namibié€ is de grote variéteit aan Khoisan-talen, die oorspronkelijk gesproken
worden door stammen zoals Damara, Herero, Himba en San. Opvallend in de meeste van die talen is het grote aantal
kliktaalklanken. Sommige Khoisan-talen kennen wel zeven verschillende kliks! Veel Damara uit de omgeving van
Etosha werken tegenwoordig in het toerisme. Vraag hen naar hun taal en je merkt vanzelf hoe trots ze op hun kliks
zijn!

Weer en klimaat

Namibié ligt op het zuidelijk halfrond, waardoor de seizoenen er tegenovergesteld zijn aan die in Nederland. Wanneer
het bij ons dus zomer is, is het daar winter. Vooral in de zomer (onze winter) kan het erg warm worden. In de winter
(onze zomer) is het overdag aangenaam warm. ’s Avonds kan het flink afkoelen. In juli en augustus zijn temperaturen
rond het vriespunt in de woestijn eerder regel dan uitzondering. Het Centrale Plateau kent een prettig en gematigd
klimaat.

Gemiddeld heeft Namibié 300 dagen zon per jaar en heeft daarmee het droogste klimaat van Afrika. De regentijd is van
eind november tot april. In het grootste deel van het land valt zelfs dan nauwelijks neerslag. De regen valt in korte maar
zeer hevige buien, waarna de zon weer doorbreekt. De conditie van de wegen heeft hier vaak onder te lijden. Kampeer
in Namibié nooit in een droge rivierbedding. Een flinke regenbui kan een droge rivier binnen korte tijd veranderen in een
kolkende watermassa.

Beste reistijd in Nambié: Eigenlijk kun je stellen dat het hele jaar door het Namibische klimaat goed is om in te
reizen. Wil je zoveel mogelijk wild te zien in wildparken zoals Etosha en de Caprivistrook? Overweeg dan om je
rondreis naar Namibié tijdens het droge seizoen te plannen, de lokale winterperiode (onze zomer). Als het langdurig
droog is dunt de vegetatie uit en drogen waterbronnen op, waardoor je beter zicht hebt en grote kuddes wilde dieren
zich verzamelen rondom de permanente drinkplaatsen. De ideale omstandigheden om in Namibié veel wild te zien!
Voor vogelliefhebbers is het misschien beter tijdens het groene seizoen (onze winter) een Namibié reis te maken. In
die zomerperiode zie je nog steeds veel wilde dieren. Ook is dit de periode waarin jonge dieren worden geboren.

Klimaattabel Nambié: De vier cijfers die telkens worden genoemd zijn van links naar rechts: de gemiddelde
maximumtemperatuur in graden Celsius, de gemiddelde minimumtemperatuur in graden Celsius, het aantal
regendagen per maand en het aantal zonuren per dag.

WINDHOEK (1655 m)

Maand Max T MinT Regen Zon
Januari 30 17 12 9
Februari 29 17 11 9
Maart 28 16 11 8
April 26 13 6 9
Mei 23 9 3 10
Juni 21 7 1 10
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Juli 21 6 1 10

Augustus 23 8 1 11

September 27 12 2 11

Oktober 29 14 4 10

November 30 16 6 10

December 31 17 8 10
Adressen

Honorair consulaat van Namibié in Nederland
Concordiaweg 43, 4206 BA Gorinchem. T +31 183 64 76 55
Nes 6, 3445 AZ Woerden. T +31 348 41 07 85

| https://www.rijksoverheid.nl

Ambassade van Namibié in Belgié
Tervurenlaan 454, 1150 Brussel
T+32(0)277114 10

| https://www.namibiaembassy.be/

Nederlandse ambassade in Namibié

Er is geen Nederlandse ambassade in Namibi€. Neem bij vragen contact op met de Nederlandse ambassade in
Pretoria, Zuid-Afrika. In een noodsituatie kun je ook terecht bij het Nederlands honorair consulaat in Windhoek. Je kunt
ook contact opnemen met een ambassade van een ander land dat lid is van de Europese Unie.

210 Florence Ribeiro / Queen Wilhelmina Avenue, Cnr Muckleneuk Street, 0181 New Muckleneuk, Pretoria, Zuid-Afrika
T +27 124254500

| https://www.nederlandwereldwijd.nl

Nederlands consulaat in Namibié

No. 3 Schutzen Street, Windhoek

T (+264) 61-223 733 & (+264) 813384944

| https://www.nederlandse-ambassade.com

Belgische honorair consulaat in Namibié

Engling Stritter & Partners Attorneys-Notaries-Conveyancers, 12 Love Street, Windhoek
T (+264) (61) 383 300

| https://southafrica.diplomatie.belgium.be

Bagage en kleding

Rondreizen door Namibié gaan voor een groot deel door woestijn waar een hard klimaat heerst met soms koude
nachten en zeer hete dagen in onze wintermaanden. Neem dunne kleding mee, het liefst in natuurkleuren. Voor 's
avonds is een T-shirt met lange mouwen handig als bescherming tegen de muggen. Neem daarnaast een fleecetrui of
sweater mee en een wind/regenjack. Het is dan ook noodzakelijk om op alle voorkomende weertypes te zijn
voorbereid. Een paraplu is handig.

Verder zijn belangrijk: zonnebril, zonnebrandmiddelen, toiletartikelen, een reisapotheek, een hoofddeksel/doek, foto- of
filmapparatuur, reservebatterijen, zaklamp, zakmes (niet in je handbagage), paspoort, voldoende cash geld, kopieén
van paspoort, reisverzekering, een pasje van je reisverzekering met daarop het alarmnummer, een goede reisgids en
een handdoek. Neem zo weinig mogelijk elektrische apparaten mee.

Dit alles verpak je in een weekendtas of rugzak. Let op de afmetingen van je tas; de lockers waar je je bagage in op
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moet bergen hebben een bepaalde afmeting. Harde koffers zijn niet toegestaan. Daarnaast is een kleine rugzak
handig voor de dagelijkse handbagage. Voor het opbergen van waardepapieren kun je het beste een dunne katoenen
geldgordel (moneybelt) kopen, die je onder je kleding kunt dragen.

Zorg dat je bagage niet te zwaar is. Het maximum dat je mag inchecken is 20 kg, maar het is niet nodig zoveel mee te
nemen. Je kunt regelmatig wat kleding (laten) wassen.

Ga je kamperen in Namibié? Kijk dan bij de desbetreffende Namibié rondreis of het nodig is een (extra) slaapmatje,
slaapzak of lakenzak, (opblaasbaar) kussen en handdoek mee te nemen.

Belangrijk: Het is verboden om plastic tasjes mee te nemen in de nationale parken in Namibié. Zorg dus dat je geen
tasjes in je bagage hebt zitten op het moment dat je een van de parken in Namibié ingaat.

Communicatie
Luchtpost vanuit Namibié naar de Benelux doet er gemiddeld een week over.

Telefoneren in Namibié: Namibié heeft een uitgebreid openbaar telefoonnetwerk: in elk dorp en op elke camping vind
je openbare telefoons. Hiervoor zijn telefoonkaarten nodig, verkrijgbaar bij postkantoren, supermarkten, bottle stores en
diverse andere winkels. Je kunt in Namibié uitstekend internationaal bellen. Het internationale toegangsnummer van
Nederland is +31, van Belgié +32 en van Namibié& +264.

Mobiel bellen in Namibié: Hoewel het netwerk voor mobiele telefonie steeds wordt uitgebreid, is het bereik buiten de
steden beperkt. ‘Roaming’ is overigens niet goedkoop. Een overzicht van de beltarieven per provider vind je op
www.bellen.com. Het internationale toegangsnummer van Nederland is +31, van Belgié +32 en van Namibié +264.
Indien je een simlockvrije smartphone hebt is het voordelig om een prepaid simkaart aan te schaffen. Met kaart van 2
gigabyte kun je internetten en ben je niet afhankelijk van WiFi. Een handige app die je thuis al kunt downloaden is
Maps.Me. Met deze app kun je plattegronden downloaden die je vervolgens offline kunt gebruiken.

Internet in Namibié: De meeste lodges en hostels hebben WiFi, is het niet op de kamer dan wel in de lobby. In
grotere plaatsen als Windhoek, Swakopmund en Opuwo vind je internetcafés.

Elektriciteit

De netspanning in Namibié is 220/240 volt en de frequentie is 50 Hz. VVoor de stopcontacten is een universele stekker
nodig. Je hebt wel een afwijkende driepootstekker nodig, die je in iedere supermarkt in Namibié kunt vinden. De
zogenaamde wereldstekkers passen hier namelijk niet. Kijk hier als je wilt zien wat voor stopcontact en stekkers in
Namibié gebruikelijk zijn.

Stroomstoringen doen zich niet vaak voor. Toch is het een goed idee voor die gevallen een zaklamp bij je te hebben
tijdens je Namibié rondreis. Die kan ook van dienst zijn in de parken als je 's nachts naar het toilet moet.

Fotografie

Namibié is een fotogeniek land, niet alleen vanwege de natuur maar ook vanwege de mensen. Wil je mensen
fotograferen op reis in Namibié, vraag dan altijd eerst om toestemming. Op routes waar veel toeristen komen vragen
stammen als de Himba en San geld voor foto's. Onderhandel vriendelijk over de prijs en maak niet stiekem foto’s. Zie

Vraag je bij foto's van dieren in kooitjes altijd af of het houden van dit dier verantwoord is.

Het is ten strengste verboden opnames te maken van de nationale vlag, de president, politieagenten, militairen,
kazernes, vliegvelden, havens, stuwdammen, etcetera.

Geldzaken

De Namibische munteenheid is de Namibische dollar (N$), die weer onderverdeeld is in 100 cent. Er zijn briefies van
10, 20, 50 en 100 Namibische dollar in omloop. De Namibische dollar (N$) is gekoppeld aan de Zuid-Afrikaanse rand
(ZAR) en heeft dezelfde waarde. Kijk voor de dagkoers op www.oanda.com.
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Pinnen in Namibié: In de steden kun je met je bankpas met Maestro logo pinnen bij geldautomaten met Cirrus en/of
Maestro logo. Houd in de gaten dat er niemand meekijkt als je je pincode intikt. Bovendien is het raadzaam een
bonnetje op te vragen. Er zijn gevallen van geldautomatenfraude bekend. Om veiligheidsredenen hebben Nederlandse
en Belgische banken de bankpassen met Maestro-logo standaard ingesteld op gebruik binnen Europa. Indien je geld
wilt pinnen in Namibié dien je deze instelling tijdelijk te wijzigen naar ‘Wereld’.

Geld wisselen in Namibié: Als je cash dollars of euro’s wisselt bij een bank of wisselkantoor kun je het beste ook
kleine coupures vragen. Dat is makkelijker bij betalingen omdat er op veel plaatsen vaak geen wisselgeld is. De
muntjes van een, twee en vijf rand kun je het best bewaren voor fooien in hotels en restaurants. Bij bijna alle grote
winkels, hotels, lodges en autoverhuurbedrijven worden de gangbare creditcards geaccepteerd. Bij sommige
benzinepompen kun je alleen cash betalen.

Gezondheid

Hoewel inentingen Namibié niet verplicht zijn worden ze beslist aangeraden. Actuele informatie staat op www.lcr.nl, de
site van het Landelijk Codrdinatiecentrum Reizigersadvisering dat richtlijnen uitgeeft voor vaccinaties en preventie van
malaria. In Belgié kun je vergelijkbare informatie krijgen bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen
www.wanda.be.

Vaccineren bij je thuis: Bij veel reizen die we aanbieden zijn inentingen tegen de belangrijkste ziekten noodzakelijk.
Niet het meest leuke deel van je reisvoorbereiding maar wel onvermijdelijk. Koning Aap heeft in samenwerking met
Thuisvaccinatie.nl een oplossing gevonden voor deze vaak tijdrovende klus. In plaats van dat jij naar de GGD of
huisarts moet gaan, komt een huisarts bij je thuis op het moment dat het jou schikt om de benodigde inentingen te
zetten. Thuisvaccinatie.nl is een landelijk werkend vaccinatiecentrum (enkel in Nederland). Als je minstens 4 weken
voor vertrek contact met hen opneemt, garanderen we dat je gebruik kunt maken van deze unieke service. Een handig
alternatief voor de GGD! Maak hier een afspraak voor jouw vaccinaties.

Reisapotheek voor Namibié: Neem op je Namibié rondreis een kleine reisapotheek mee met daarin o.a. jodium,
pleisters, en middelen tegen koorts, diarree, verstopping, insectenbeten, zonnebrand en eventueel een middel tegen
reisziekte. Denk ook aan een tekentang, thermometer (onbreekbaar), ORS (Oral Rehydration Salts, tegen uitdroging)
en vitaminetabletten. VVoor de hygiéne op reis o.a. een flesje desinfecteergel en ontsmettingsdoekjes. Als je naar een
malariagebied gaat, denk dan aan anti-malaria tabletten en muggenolie met DEET.

Europees Medisch Paspoort: Handig om mee te nemen is het Europees Medisch Paspoort, een document
waarmee je in urgente situaties veel problemen kan voorkomen. Het paspoort is opgesteld in elf talen, waardoor de
hulpverlener (in het buitenland) eenvoudig de gegevens van de patiént, zijn of haar ziekten, aandoeningen en
medicijngebruik kan opzoeken. Ook is vermeld wie de behandelende arts is en wie er in dringende gevallen
gewaarschuwd kan worden. Het medisch paspoort is onder andere verkrijgbaar bij huisarts, de Reisdokter, apotheek
en GGD.

Preventieve maatregelen: Bij aankomst is het zaak de tijd te nemen om te acclimatiseren. Wees voorzichtig met
zonnen en zet bij uitstapjes in de volle zon iets op je hoofd. Omdat je in de droge hitte ongemerkt veel vocht verliest,
moet je steeds veel blijven drinken en wat extra zout op je eten strooien. Warme dranken zijn over het algemeen beter
dan ijskoude. Je maag en darmen worden dan minder belast. Het water uit de kraan kun je beter niet drinken. Vind hier
meer informatie over gezond op reis.

Openingstijden

Winkels zijn in de regel van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur en’s zaterdags tot 13.00 uur.
Banken en postkantoren zijn over het algemeen van 9.00 uur tot 15.30 uur geopend en postkantoren op zaterdag van
8.00 uur tot 11.00 uur. Buiten de grote steden hebben banken en postkantoren vaak een middagsluiting.

Shoppen in Namibié: Souvenirs zijn, in tegenstelling tot veel andere landen in zuidelijk Afrika, op relatief weinig
plekken te koop. De meest bekende markt voor handgemaakte kunstproducten is in Okahandja met veelal
houtsnijwerk en rieten manden. Op de straatmarkten in Windhoek en Swakopmund worden ook souvenirs uit andere
Afrikaanse landen verkocht. Het Nambia Crafts Centre in de Talstrasse in het centrum van Windhoek en Penduka in
Katutura zijn zeker een bezoek waard. Namibié is bekend vanwege zijn delfstoffen zoals halfedelstenen en diamanten.
Er zijn dan ook tal van juweliers in de grote steden. In souvenirwinkels gelden vaak vaste prijzen terwijl op markten
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afdingen gebruikelijk is.

Reisdocumenten

Internationaal paspoort:

Wij adviseren je om op reis te gaan met een internationaal paspoort dat bij terugkeer van je reis nog minimaal zes
maanden geldig is. Als je naar Namibié reist moet je paspoort beschikken over tenminste 2 lege visumpagina's
tegenover elkaar.

Visum:
Voor deze bestemming is voor reizigers met een Nederlandse of Belgische nationaliteit geen visum nodig bij een
verblijf tot maximaal 90 dagen.

Als je afwijkend reist van de groepsreis raden wij je aan om je goed te laten informeren over of je een visum nodig
hebt. Onze partner Visad Travel helpt je graag verder en is telefonisch bereikbaar via 085 0218180. Visa4Travel is een
gespecialiseerde visumdienst voor Nederland (voor Nederlandse paspoorthouders) en Belgié (voor Belgische
paspoorthouders).

Kijk op de website van Visa4 Travel voor meer informatie:
- Nederlandse reizigers bezoeken: visadtravel.nl/koningaap
- Belgische reizigers bezoeken: visadtravel.be/koningaap

Reizigers die niet beschikken over de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dienen zelf contact op te nemen met de
betreffende ambassade(s) en hun eventuele visum te regelen.

Reizigers met meereizende kinderen onder de 18 jaar dienen zelf bij de betreffende ambassade te infomeren naar
eventuele aanvullende toelatingseisen.

Tijdsverschil

In Namibié is het tijdens onze zomertijd 1 uur vroeger dan in de Benelux. In de wintertijd is het er 1 uur later. Tussen de
laatste zondag van maart en de eerste zondag van april en tussen de eerste zondag van september en de laatste
zondag van oktober is er geen tijdsverschil. Prettig is dat door dit beperkte tijdsverschil je nagenoeg geen last hebt van
een jetlag!

Veiligheid

Namibié is een redelijk veilig land maar het is in veel steden onverstandig om na zonsondergang te voet de straat op te
gaan. Laat, ook overdag, belangrijke papieren en grote cashbedragen in je hotel. Veel lodges, hotels en hostels hebben
kluisjes. Draag foto- en filmapparatuur in een tas of rugzak en loop niet te koop met sieraden. Mocht je onverhoopt
bestolen worden of iets naars overkomen, zorg dan dat je de app ‘SOS op reis’ gedownload hebt zodat je alle
belangrijke telefoonnummers bij de hand hebt.

Reisadvies voor Namibié: Actuele informatie over de veiligheid in Namibié vind je op de website van het ministerie
van Buitenlandse Zaken: www.nederlandwereldwijd.nl. Ook op de website van het Belgische ministerie van
Buitenlandse Zaken vind je nuttige reistips.

Reisdocumenten

Internationaal paspoort:

Wij adviseren je om op reis te gaan met een internationaal paspoort dat bij terugkeer van je reis nog minimaal zes
maanden geldig is. Als je naar Namibié reist moet je paspoort beschikken over tenminste 2 lege visumpagina's
tegenover elkaar.

Visum:

Voor deze bestemming is voor reizigers met een Nederlandse of Belgische nationaliteit geen visum nodig bij een
verblijf tot maximaal 90 dagen.
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Als je afwijkend reist van de groepsreis raden wij je aan om je goed te laten informeren over of je een visum nodig
hebt. Onze partner Visa4Travel helpt je graag verder en is telefonisch bereikbaar via 085 0218180. Visad4Travel is een
gespecialiseerde visumdienst voor Nederland (voor Nederlandse paspoorthouders) en Belgié (voor Belgische
paspoorthouders).

Kijk op de website van Visa4 Travel voor meer informatie:
- Nederlandse reizigers bezoeken: visadtravel.nl/koningaap
- Belgische reizigers bezoeken: visadtravel.be/koningaap

Reizigers die niet beschikken over de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dienen zelf contact op te nemen met de
betreffende ambassade(s) en hun eventuele visum te regelen.

Reizigers met meereizende kinderen onder de 18 jaar dienen zelf bij de betreffende ambassade te infomeren naar
eventuele aanvullende toelatingseisen.

Waiver (Afstandsverklaring)

Omdat je deelneemt aan een internationale groepsreis dien je voor onze lokale partner een Waiver
(Afstandsverklaring) te tekenen. Dit heeft te maken met lokale regels, waarbij je onder andere verklaart een eigen
reisverzekering te hebben afgesloten. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk deel te nemen aan deze rondreis
door Namibié. Nadat je hebt geboekt, ontvang je deze Waiver van ons.

Accommodatie en transport

Vervoer

Tijdens deze reis maken we gebruik van een zeer comfortabele truckbus. Je zit hoog en hebt een fantastisch uitzicht,
wat met name in de wildparken een groot voordeel is. De truck heeft ruime, comfortabele zitplaatsen (met
veiligheidsgordels); 2 grote ramen aan de voorkant, wat goed voorwaarts zicht biedt; grote zijwaartse ramen die je
naar beneden open kunt schuiven, dit geeft je de mogelijkheid prachtige foto's te maken.

De truckbus beschikt daarnaast over een koelkast en een watertank met 400 liter drinkwater. In het onderste deel van
de truck bevindt zich een volledige uitschuifbare keuken. Bij het oplaadstation in de truck kun je onderweg je batterijen
opladen

In de truckbus is er voor elke reiziger een kluisje waar de bagage in dient te worden bewaard. De afmetingen van de
kluisjes zijn 60 cm hoog x 38 cm breed x 88 cm diep. Het wordt geadviseerd om met een backpack of zachte
koffer/tas te reizen. Harde koffers passen niet in de kluisjes.

Omdat er tijdens deze reis over wegen van zeer wisselende kwaliteit wordt gereisd en de weersomstandigheden een
grote invloed op de wegen kunnen hebben, behoort pech onderweg of een aangepaste route altijd tot de
mogelijkheden. Met een flexibele en avontuurlijke instelling zal dit geen enkel probleem vormen.

De transfers van en naar de luchthaven zijn inbegrepen in de reissom. Indien je kiest voor het landarrangement, zijn de
transfers van en naar de luchthaven niet inclusief.

Ben je benieuwd naar de vervoersmiddelen tijdens de internationale Namibié groepsreis? Kijk dan onder het tabje
'impressies'.

Maaltijden

De chauffeur/begeleider kookt de maaltijden.

Het eenvoudige ontbijt is meestal vroeg in de ochtend. Lunch wordt meestal geserveerd bij een picknickplaats langs
de kant van de weg. Het diner is veelal het moment dat de chauffeur/begeleider de tijd heeft om een heerlijke maaltijd
te bereiden. Alle maaltijden zijn gericht op de mogelijkheden van een full service adventure truck. Tijdens de reis wordt
er van de deelnemers wel wat participatie verwacht. De chauffeur doet de inkopen en verzorgt de maaltijden. Van de
deelnemers wordt gevraagd om een handje mee te helpen bij het snijden van groenten tot afwassen of opruimen.

Reisafstanden

Windhoek naar Namib Desert Reservaat: 425 km / 6 uur

Namib Desert Reservaat naar Sesriem via Sossusvlei: 200 km / 3 uur
Sesriem naar Swakopmund via Namib Naukluft Nationaal Park: 290 km / 4 uur
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Swakopmund naar Spitzkoppe via Skeleton Coast: 250 km / 4 uur
Spitzkoppe naar Brandberg: 130 km / 2 uur en 30 minuten
Brandberg naar Etosha N.P.: 350 km / 3 uur en 30 minuten
Etosha N.P. naar Windhoek: 540 km / 6 uur
NB: de genoemde reisduur per dag is uiteraard bij benadering, exclusief stops. De reisduur is onderhevig aan lokale
omstandigheden en slechts een indicatie van de gemiddelde reisduur.

Accommodatie

Tijdens je reis door Namibié overnacht je wisselend in hotels, (tented) lodges en luxe, reeds opgezette safaritenten
met eigen badkamer. Onder het tabje 'Accommodatie’ kun je voorbeelden zien van de onderkomens die het meest op
deze reis worden gebruikt.

Deelnemers die zich individueel inschrijven delen een kamer/lodge/tent met een andere deelnemer. We houden er
uiteraard rekening mee dat je bij iemand op de kamer komt van hetzelfde geslacht. Je kunt op deze reis een
eenpersoonskamer boeken. Je dient dit bij boeking aan te geven en betaalt daarvoor de vermelde
eenpersoonskamertoeslag.

Op deze reis is het niet mogelijk een driepersoonskamer te boeken.

In vrijwel geheel Afrika is water schaars. Houd rekening met deze schaarste door zuinig met water om te gaan. Zuinig
omgaan met water is vaak eenvoudig: Draai bijvoorbeeld de waterkraan dicht wanneer je jezelf tijdens het douchen
inzeept, laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen en trek de wc alleen door als dit echt nodig is.

Wifi is voor veel reizigers prettig om (via ‘social media’) contact met het thuisfront te houden. De meeste geplande
hotels beschikken over wifi, soms tegen betaling, soms alleen in de lobby van het hotel. Op de dagen dat er wordt
gekampeerd of in lodges wordt overnacht is er weinig tot geen Wifi aanwezig. Houd er rekening mee dat de kwaliteit
en snelheid van de internetverbinding niet overal optimaal zijn.

Zwaarte van de reis
Deze reis valt in categorie 3.

Vaak krijgen we de vraag of een reis zwaar' is. Dit vinden we een moeilijke vraag omdat iedereen een reis op een
andere manier ervaart. In het algemeen kun je stellen dat iedereen met een goede lichamelijke en geestelijke conditie
zonder problemen kan deelnemen aan onze reizen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd je eigen bagage naar je
kamer kunt brengen, - ook als er geen lift is - of dat een uitgebreide stadswandeling voor je geen probleem is.
Culturele verschillen respecteer je en je kunt goed omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Op basis van onze
ervaring en de terugkoppeling van onze reizigers en reisbegeleiders geven we voor iedere reis tevens een indicatie
voor de ervaren zwaarte. Zo hopen we je te helpen om de reis te kiezen die bij je past zodat jij zelf - én ook je
medereizigers! — optimaal kunnen genieten. Bijj deze indeling houden we rekening met de gebruikte accommodatie,
reisduur, hoogteverschillen, zwaarte van wandelingen & ruimte om zelf invulling te geven aan programma.

Tijdens deze avontuurlijke reis door Namibié ontkom je niet aan lange reisdagen, grote temperatuurverschillen en
onverharde wegen. Het slechtere wegdek kan soms leiden tot een lekke band, het kan ook heel soms voorkomen dat
bijvoorbeeld weersomstandigheden een wijziging in het programma betekenen. Met een flexibele instelling stellen deze
nadelen echter niks voor in vergelijking met wat je ervoor terugkrijgt.

Categorie 1: Ontspannen reis, voor iedereen goed te doen. Korte reisafstanden, goede hotels, lichte wandelingen,
reis met een laag tempo.

Categorie 2: VVoor iedereen goed te doen. Soms wat langere reisafstanden. Goede hotels, soms avontuurlijke
overnachting, eenvoudige wandelingen, reis in een gewoon tempo. Voldoende ruimte om ook zelf invulling te geven
aan je reis door verblijf in grotere steden.

Categorie 3: Goed te doen voor iedereen die zich voorbereidt en zich flexibel opstelt. Er zitten zwaardere trajecten in
de reis zoals langere reisafstanden (> 6 uur), treinreizen, wandelingen over ongebaande paden en/of ongelijjke
ondergrond, geringe hoogteverschillen en/of (meerdere) overnachtingen in eenvoudige accommodatie en/of je ervaart
grote culturele verschillen. Soms minder ruimte om zelf zonder de overige deelnemers op pad te gaan (denk aan
verblijjf in wildpark).

Categorie 4: Redelijk stevige reis door lange reisafstanden, diverse zwaardere en/of meerdaagse wandelingen,
hoogteverschillen, regelmatig eenvoudige accommodatie, minder ruimte voor eigen invulling omdat veel in
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groepsverband gedaan moet worden (verbliff in wildpark, reizen door ruige natuur).
Categorie 5: Zware reis die we alleen aanraden voor ervaren reizigers die beschikken over uitgebreide reiservaring en
een zeer goede lichamelijke en geestelijke conditie hebben. Denk hierbij aan meerdaagse trektochten, reizen door ruig
terrein, lange wandelafstanden per dag en/of grote hoogteverschillen.

Neem bij twijfel contact met ons op. Wij adviseren jou graag bij de keuze voor een passende reis.

Bagage en kleding

Tijdens deze rondreis zal je regelmatig je tas in- en uitpakken. Het is daarom handig om een reistas of een rugzak te
gebruiken. In het achterste deel van de truckbus bevindt zich voor elke reiziger een eigen bagagekluisje. Voor dit kluisje
dien je een eigen hangslotje mee te nemen. De exacte afmetingen van het kluisje zijn afhankelijk van het bouwjaar van
de truck en bedraagt meestal 40 cm breedte, 60 cm hoog en 90 cm diep. Reiskoffers passen niet in deze kluisjes en
kunnen daarom niet worden meegenomen op deze reis. We raden aan niet meer dan 15 kg aan bagage mee te
nemen. Verder raden we een klein rugzakje mee te nemen als handbagage. Deze kun je boven of onder je zitplaats
opbergen. Je kunt tijdens de reis altijd zelf het één en ander uitwassen. Ook is het mogelijk om een paar keer tegen
een vergoeding de was te laten doen.

Het wordt vaak onderschat hoe koud het tussen begin juni en eind september in Namibié kan worden. Zodra de zon
onder is gegaan, daalt de temperatuur snel. Nachttemperaturen kunnen zelfs onder het vriespunt komen. Tussen juni
en september is het overdag slechts 18 4 21°C. Reis je tussen juni en oktober naar Namibi&, dan heb je zeker een
winddichte fleecetrui/jas (wat je hier in de herfst draagt) nodig, evenals een muts.

Wat betreft je kleding en bagage dien je mee te nemen: gemakkelijk wasbare, droogbare en bij voorkeur niet te strijken
kleding, t-shirts met korte én lange mouwen (muggen ’s avonds), minimaal twee lange broeken waarvan 1 eventueel
met afritsbare pijpen (spijkerbroek droogt langzaam en loopt zwaar!), minimaal twee korte broeken, 1 handdoek,
zwemkleding. Een paar goede (gesloten) wandelschoenen (sneakers of sportschoenen, geen zware bergschoenen),
stevige sandalen.

Fototoestel (+ reservebatterijen), één hoofdzaklamp (+ reservebatterijen), reiswekker, eventueel verrekijker, oordopjes,
zonne- en/of reservebril, hoofddeksel (de zon is scherp in Afrika) en toilettas met de gebruikelijke artikelen, een EHBO
setje en medicijnen (zoals bijv. malariapillen, paracetamol en iets tegen diarree, pleisters en zalf tegen insectenbeten).

Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over Namibie

Landinformatie
Meer informatie over Namibie
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